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Strijdlust

\\ .. .
als lust een strijd is

Harko-lJkema

Strijdlust, door Harko IJkema,
285 blz., prijs € 17,95. Uitgeverij De
Hoop Publishing, Dordrecht, 2011.

God vinden

Het is tegenwoordig weer hele-
maal in om God te zoeken. Daar-
entegen is het heel ‘verdacht’
als je durft te zeggen dat je Hem
hebt gevonden. Dat klinkt aan-
matigend. Het doel van dr. Marc
de Vries met het boekje ‘God
vinden'’ is: mensen die Hem heb-
ben gevonden handreikingen
doen om anderen te helpen God
te vinden. Hij behandelt ver-
schillende wegen die mensen
bewandelen om God te zoeken.
Dat kan via de wetenschap, de
geschiedenis, andere religies en
de filosofie. Daarbij geeft hij tel-
kens de voor- en nadelen weer
en een aanzet om in gesprek te
komen met zoekers. Ondanks
uitzonderingen blijken de meeste
hiervoor genoemde wegen niet
per se bij de God van de Bijbel
uit te komen.

Aangrijpend vond ik het hoofd-
stuk over hen die God niet meer
zoeken. Vaak zijn ze christelijk

‘Strijdlust’ is geen boek om lekker
op de bank te lezen. Het is een
werkboek, bedoeld voor mensen
die worstelen met seksualiteit en
de vele verleidingen die via de
moderne media op ons allen afko-
men. Het is een boek dat dringend
nodig is — dat zie ik in mijn eigen
leven en in mijn gemeente. Als
trefwoorden worden genoemd:
pastoraat, seksualiteit, porno, ver-
slaving, zelfhulp en hulpverlening.
Wie in het pastoraat werkzaam

is, zal er veel nuttig materiaal

in vinden. Wie er zelf mee aan

de slag gaat, zal merken dat dit
boek behoorlijk diep gaat. Daar-
bij wordt een variant van het AA
programma gebruikt, dat is terug-
gebracht van twaalf tot acht stap-
pen: erkennen dat je het alleen
niet redt, Gods liefde ontdekken,

opgegroeid, kennen de Bijbel,
maar willen er niets meer over
horen. Dit is wel een van de moei-
lijkste groepen om het Evangelie
mee te delen. Ze zijn nogal eens
materialistisch en hangen een
relativistische visie aan (dus dat
er niet één waarheid is) en vinden
dat de Almachtige God eerst maar
iets aan het kwaad in de wereld
moet gaan doen. Bij hen moeten
er veel vooroordelen overwonnen
worden.

Er zijn meerdere benaderingen
mogelijk bij het gesprek met een
zoeker. Toch blijken diverse bena-
deringen, bijvoorbeeld door Gods
hand in de geschiedenis proberen
aan te tonen, doodlopende wegen
te zijn. Daarom geeft De Vries aan
dat uiteindelijk blijkt dat God Zich
in de eerste plaats laat vinden

in Zijn Woord. Wilt u meehelpen
zoeken?

Pieter de Boer

radicaal kiezen, schuld erkennen,
Gods wil ontdekken en toelaten,
evalueren van relaties en leven uit
Gods kracht.

‘Strijdlust’ wil mensen helpen om
hun eigen situatie eerlijk onder
ogen te zien en keuzes te maken.
Confronterend, nuchter en hoop-
gevend. De titel is goed gekozen:
als lust een strijd is geworden,

zit er maar één ding op: de strijd
aangaan. Maar niet alleen, dat is
een van de sterke kanten van dit
boek. Het stelt nadrukkelijk dat je
partners nodig hebt in deze strijd.
Uit ervaring kan ik zeggen dat dit
een goede en noodzakelijk keuze
is. ‘Strijdlust’ is een boek om mee
te werken, een boek om onder de
aandacht te brengen.

Bram Neerhof

God vinden

In gesprek met zoekers
Dr. Marc . de Vries

God vinden. In gesprek met
zoekers, door dr. Marc J. de Vries,
160 blz., prijs € 12,50. Uitgeverij
Groen, Heerenveen, 2011.



