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elukkig

alleenstaand

Officieel is ze met pensioen, maar voor Adith Slabbekoorn (67) betekent dat

niet dat ze stilzit. Integendeel. Ze maakt zendingsreizen, werkt als gids in het

Corrie ten Boom-huis in Haarlem en in Amsterdam gidst ze voor De Wande-

lende Tak. “Voor mij heeft single zijn een meerwaarde boven het huwelijk,

omdat je onverdeeld bezig kunt zijn met Gods Koninkrijk.’

Dat verlangen naar onverdeelde toewijding aan

het Koninkrijk is er bij Adith niet altijd geweest.
Haar ouders namen haar als kind mee naar de
Nederlands Hervormde Kerk, maar dat deed haar
weinig. ‘Ik verveelde me. Ik kreeg alleen intellectu-
ele kennis mee en dat word je snel zat, hoor. Over
het leven met de Here Jezus werd bij ons thuis niet
gesproken.’

Als twintiger snuffelde Adith rond in de hippie-
beweging. Op haar drieéntwintigste maakte ze
een reis naar India. Ze kwam er in aanraking met
onder andere het hindoeisme, boeddhisme en yoga,
maar levensvervulling bood dat niet. Weer thuis
deed ze een ontdekking die haar leven veranderde.
‘Tk ben zomaar in de Bijbel gaan lezen, zonder dat
iemand het van mij vroeg. Door eenvoudigweg het
Evangelie van Johannes door te lezen ben ik tot
geloof gekomen. Geweldig toch? God kent het hart
van de mens! Na het lezen van het Evangelie vroeg
ik aan Jezus: “Heer, waarom bent U voor mij gestor-
ven?” Hij sprak in mijn hart: “Voor jouw zonden.”
Die dag ben ik thuisgekomen. Dat was rond mijn
vierentwintigste.’

God kent het hart van de mens!

Een jaar later, op haar vijfentwintigste, koos Adith
ervoor om alleenstaande te blijven, een keuze

die bevestigd werd. ‘Het past gewoon bij me.
Daarnaast geeft de Bijbel er duidelijke richtlijnen
over. Zo staat er in 1 Korinthe 7: “Wie niet ge-

trouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heren,
hoe hij de Here zal behagen.” Dat zijn niet zomaar
woorden van Paulus, die woorden zijn geinspireerd
door de Heilige Geest. Als je begrijpt waartoe je
alleenstaand bent, krijgt je leven echte waarde en
invulling.’

‘Bovendien, bij de opstanding uit de doden zullen
mensen niet meer trouwen, zo zegt de Here Jezus
in Marcus 12:25. Het is heel belangrijk om dat
perspectief voor ogen te houden. Je bent hier maar
even. Paulus schrijft: “Laten zij, die een vrouw heb-
ben, zijn als zonder vrouw.” Met andere woorden:
leef vanuit eeuwigheidperspectief en zorg dat je je
niet verliest in datgene waarmee je bezig bent.’

Als je begrijpt waartoe je alleen
bent, krijgt je leven echt waarde

‘Paulus schrijft dat gehuwden “verdrukking voor
het vlees” te wachten staat die hij ze graag zou
besparen. In een huwelijk heb je bijvoorbeeld vaak
te maken met zorgen om je kinderen. Ik beweer
trouwens niet dat het single zijn beter is dan het
huwelijk, maar het heeft vele voordelen. Over het
huwelijk mogen we niet neerbuigend spreken, het is
een instelling van God!’

Beste vriend
‘Als single voel ik mij niet alleen. Mijn beste vriend
is Jezus en Hij is altijd bij me. Ja, zo ervaar ik dat,
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absoluut. Hij is ook mijn Heer, maar dat gaat samen.
Ik kan alles met Hem bespreken. Als ik Zijn woord
lees, hoor ik Zijn stem.’

‘Ik merk dat God tot in detail van mijn leven op de
hoogte is en daar actief mee bezig is. Toen ik terug
uit India kwam, was ik van plan om psychiatrisch
verpleegkundige te worden. Maar mijn weg liep
anders. Tijdens een kort verblijf in Engeland sprak
God heel duidelijk dat het Zijn wil was dat ik onder
reizigers zou gaan werken. Uiteindelijk heb ik bijna
vijffentwintig jaar, van 1972 tot 1997, in de Shelter-
jeugdhotels gewerkt. Daar heb ik vaak gezien dat
mensen tot geloof kwamen en zich lieten dopen.
Het is steeds weer indrukwekkend om dat mee te
maken.’

Als single voel ik mij niet alleen

Na de Shelter heeft Adith nog dertien jaar parttime
op het medisch secretariaat van een ziekenhuis
gewerkt. Na haar pensionering ging ze aan de slag
als vrijwilliger in een christelijke boekhandel. Ook
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werkt ze met veel plezier als gids in het Corrie ten
Boom-huis in Haarlem. ‘Corrie ten Boom is natuur-
lijk een klassiek voorbeeld van een alleenstaande
christen. Ze was altijd bezig om het Evangelie door
te geven en wilde geen tijd verliezen. Haar voor-
beeld is een grote stimulans voor mij.’

‘Ook in de Bijbel kom je voorbeelden tegen van on-
getrouwden en getrouwden die hun leven volledig
toewijden aan God. De profetes Anna bijvoorbeeld.
Na zeven jaar getrouwd te zijn, zo lezen we in de
Bijbel, diende zij God onafgebroken in de tempel
met vasten en bidden. Anna was een van de twee
uitverkorenen die erbij was toen Jezus in de tem-
pel werd opgedragen aan God. Daarnaast is er dat
kleine perikoopje boven Lucas 8: “Vrouwen die
Jezus dienden”. Ze dienden Jezus met “alles wat ze
bezaten”, ongetrouwd en getrouwd. Sommigen wor-
den bij name genoemd, zoals Maria van Magdala,
anderen blijven anoniem. Maar God ziet deze vrou-
wen en Hij kent ze!’

Wandelen met God
‘Als single heb ik veel tijd om te reizen. Ik houd van
de diversiteit van culturen en onder andere met
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Open Doors-reizen kon ik het nuttige met het aan-
gename combineren. De laatste jaren kom ik veel in
Israél en India. Mijn verlangen is om het Evangelie
bekend te maken en andere christenen te ontmoe-
ten zodat we elkaar kunnen bemoedigen. Via Skype
en e-mail kan ik contact houden met sommige men-
sen die ik heb ontmoet.’

‘Als mensen mij vragen: “Ben je getrouwd?” dan
antwoord ik vaak: “Nee. Ik ben een gelukkige al-
leenstaande en ik hou van mijn vrijheid.” In bepaal-
de Aziatische culturen reageren vrouwen daarop
met gegiechel. Ze mogen het eigenlijk niet zeggen,
maar je voelt dat ze denken: “Als ik de keuze had
gehad, dan was ik ook alleen gebleven.” In veel
Aziatische en ook islamitische landen is het huwe-
lijk geen pretje. Vrouwen worden er als minder-
waardig beschouwd. Veel van die vrouwen blijven
liever alleen, maar ze hebben geen keuze.’

‘Het is natuurlijk niet zo dat ik geen behoefte heb
aan vriendschappen. Wij zijn niet gemaakt om op
een eilandje te leven. God voorziet in vriendschap-
pen. Dat merk ik ook tijdens de reizen die ik maak.
Vaak bracht God in zo'n ver land mensen op mijn
pad met wie ik samen kon optrekken. Dat gebeurt
niet altijd vanzelf. Je moet zoeken en vertrouwen;
als je stilzit gebeurt er niets. In de Bijbel lees je
over Henoch en Noach dat ze wandelden met God.
Wandelen betekent in beweging zijn en in dit tempo
kun je leren luisteren naar Gods stem en Zijn aan-
wijzingen leren volgen.’

Egocentrisme

‘Ondanks dat het aantal singles sterk groeit, wordt
er vaak neergekeken op mensen die geen vaste
relatie hebben. Het wordt vaak gezien als iets onge-
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woons, iets uitzonderlijks. Dat geldt zeker in chris-
telijke kring. Het zou goed zijn als er een omslag
plaatsvindt en we gaan zien dat zowel het huwelijk
als het alleen zijrn unieke waarde heeft. Als singles
en getrouwden kunnen wij elkaar feliciteren!’

Als singles en getrouwden kunnen
we elkaar feliciteren!

A

‘Tegen singles wil ik zeggen: Weet wat je waarde

is in Christus! Je hoeft niet denken: Och arme ik, je
mag juist ontdekken hoe kostbaar jouw positie is.
Als single heb je veel meer tijd en ruimte om dingen
te ondernemen. Maar wees dan wel bezig met de
dingen van het Koninkrijk! Dat is van eeuwigheids-
waarde. Egocentrisme is een grote valkuil voor
singles. In een huwelijk leer je — als het goed is — om
op een natuurlijke wijze te zorgen voor de ander.
Maar als je als single Gods hart leert kennen, leer je
egocentrisme ook wel af.’

‘Ik vind het uitermate belangrijk om lid te zijn van
een gemeente, zeker als alleenstaande. Anders loop
je het gevaar jezelf als gelovige te isoleren, met alle
gevolgen van dien. Zelf ben ik lid van een pinkster-
gemeente in Amsterdam. God heeft mij bevestigd
dat dit gemeente is waar ik moet zijn.’

‘Als alleenstaande heb je ook meer tijd voor gebed
en het bestuderen van Gods Woord. En nee, bid-
den ervaar ik niet als een strijd. Bidden is een
voorrecht! Ik kan niet zonder. Als ik de hele dag
mensen om mij heen heb, dan droog ik op. Mensen
zijn geen bronnen, God is dat wel! Hij helpt mij om
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vanuit Zijn liefde met mensen om te gaan, zonder
Hem lukt mij dat absoluut niet.'

‘Tk weet dat er kerken zijn die zich alleen maar
richten op jonge gezinnen met kinderen. Zelf heb
ik daar gelukkig andere ervaringen mee. In Gods
Koninkrijk hoort iedereen erbij! Getrouwden, al-
leenstaanden, kinderen, ouderen. We hebben elkaar
nodig en kunnen van elkaar leren. Ik heb diverse
vrienden die getrouwd zijn en kinderen hebben. Ik
vind het heel leuk om die gezinnen te volgen. Zij
vertellen bijvoorbeeld over hun kinderen, maar zijn
ook geinteresseerd in waar ik mee bhezig ben en in
de reizen die ik maak. Er is interactie, dat maakt
een relatie rijk.’

Als single heb je meer tijd voor gebed
en het bestuderen van Gods Woord

De tijd uitkopen

‘Vorig jaar ben ik begonnen als gids voor De
Wandelende Tak. Ik mag vertellen wat God doet in
Amsterdam en dat vind ik heerlijk. Natuurlijk word
je in Amsterdam ook geconfronteerd met duisternis.
De prostitutie, de vrouwenhandel, dat is zo ver-
schrikkelijk. Die vernederingen, dat geweld... Vraag
me er maar niet naar, want dan schiet ik vol. Laat ik
het zo zeggen: Ik ben heel dankbaar voor het werk
dat Scharlaken Koord en CHAP doen in de rosse
buurt.’

‘Van sommige christenen hoor ik dat ze in Amster-
dam een donkere wolk ervaren, maar dat heb ik
nooit gehad. Soms denk ik: Ben ik dan geestelijk zo
verhard? Maar dat geloof ik toch niet. De duisternis
die je hier tegenkomt is er evengoed op andere plek-
ken. We zijn een verwilderd volk geworden. God

is nu al bezig daarover Zijn oordeel te voltrekken.

In Romeinen lees je dat God oordeelt door mensen
over te geven aan verwerpelijk denken. Dat is in ons
land en in de hele wereld aan de gang.’

Bidden is een voorrecht!
Ik kan niet zonder

‘Tk geloof dat we een zeer moeilijke tijd tegemoet
gaan. Israél raakt steeds meer in een isolement en
op een gegeven moment zal de situatie daar explo-
deren, zoals Gods Woord ons zo duidelijk zegt. Dan
komt er, net als in het Duitsland van de jaren dertig,
de roep om een sterke man. Dus laten we de tijd uit-
kopen! Jezus zegt: “De nacht komt waarin niemand
werken kan” (Joh. 9). Nu kunnen we nog vertellen
over het Evangelie en diécipelen maken. Dat is de
opdracht, zowel voor getrouwden als voor singles.’ o

Ziekentroost

Door de eeuwen heen moest je voor zieken-
zorg bij christenen zijn. Terecht, het is im-
mers een Bijbelse opdracht. Overal ter wereld
hebben christenen ziekenhuizen gesticht.

In kerken wordt gebeden voor ‘onze’ zieken,
ziekenhuispastors verlenen pastorale bijstand
en dominees besteden een groot deel van hun
tijd aan het bezoeken van zieken. Deze aan-
dacht voor zieken is een erkenning van onze
gebrokenheid en eindigheid, en een uitdruk-
king van de barmhartigheid van Christus.

Ik merk echter dat deze aandacht voor zieken
verandert. Door betere gezondheidszorg is
ziekte steeds abnormaler geworden, zeker als
het jonge mensen betreft. En door de groeien-
de invloed van het welvaartsdenken en de
charismatische beweging wordt ziekte voor
christenen ook steeds meer gezien als iets wat
God niet heeft bedoeld en wat we als ‘kinde-
ren van de Koning' niet hoeven te pikken.

Nu een van mijn kinderen een ernstige aan-
doening heeft, valt deze verschuiving in het
denken van christenen mij steeds meer op.
Meer dan eens wordt mij op hysterische toon
toegefluisterd hoe de Heer dit kan genezen;
‘echt waar, ik heb het zelf gezien!' Pas greep
een vrouw dwingend mijn hand en verzekerde
mij dat het niet de wil van de Vader was dat
mijn kind zo zou moeten lijden.

God weet hoe veel gebeden er opgezonden
zijn voor mijn kind; door ons en anderen. Ik
weet niet wat voor uitwerking die zullen heb-
ben. Ik weet wel dat mijn kind uiteindelijk
meer zal hebben aan een geloof dat de test
van het lijden heeft doorstaan dan aan een
volmaakt lichaam. En zolang deze test gaan-
de is, hebben wij meer aan ziekentroost dan
aan goedbedoelde beloften van genezing. 0
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